
Kerkbrief 30 maart 2024  Dorpskerk Okkenbroek 

Paaswake 
 
KOMEN IN HET DONKER  
Buiten brandt een vuurtje, waarbij we ons in stilte verzamelen 
Zingen lied 598 ‘Als alles duister is’ 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 

Schriftlezing Genesis 1: 1 – 5 (Naardense Bijbel – 1) 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken aan het vuurtje, waarna 
beurtspraak 

o: Licht van Christus. 
a: Wij danken U, God. 
o: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood. 
a: Halleluja! 

We gaan de kerk binnen en blijven staan bij onze zitplaats 
 
DE INTOCHT VAN HET LICHT 
De Paaskaars wordt binnengebracht, terwijl we zingen lied 601 
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
De lof van het licht 
Het licht van de Paaskaars gaat van hand tot hand, terwijl we 
zingen lied 600 ‘Licht, ontstoken aan het donker’  
We gaan zitten 
 
RONDOM HET WOORD 
Inleiding 
Zingen lied 162 ‘In het begin lag de aarde verloren’ 
Lezing Exodus 14: 15 -16, 19 – 22 
Zingen Psalm 136; 1, 6, 8 en 11 
Lezing Jeremia 33: 1 - 3, 7 - 11 
Zingen en zeggen lied 126a; 1, 2 en 3 – refrein zingen; voorzang 
zeggen ‘Als God ons thuisbrengt’ 
Lezing van het Paasevangelie Johannes 20: 1 – 10 
Zingen lied 126a; 4 – refrein zingen; voorzang zeggen ‘Wie zaait in 
droefheid zal oogsten in vreugde’ 
 



  

DOOPGEDACHTENIS 
Lezing Romeinen 6: 3 – 4  
Het doopwater wordt uitgegoten in de doopschaal  
Zingen lied 344; ‘Wij geloven één voor één’ 
Wij trekken langs het doopwater en kunnen dit aanraken, terwijl 
we zingen lied 103e ‘Bless the Lord’ 
 
RONDOM DE TAFEL 

Zingen tafellied 567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’  
Onze Vader 
Groet  
We gaan in de kring staan 
Brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk 
Dankgebed 

 
GEZEGENDE PASEN 
Zingen lied 419 ‘Wonen overal’ 
Zegen, beantwoord met zingen ‘Amen’ (3x) 
Orgelspel  
 
 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Organist Franske Veltkamp  

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Diakenen van dienst Rikie Oude Weernink/ tonny Oplaat 

Lector Elly Meuleman 

Geluid/ camera Hans Möller 

PowerPoint Liesbeth Meijer 

Koster Freek Kleiboer 

 
 
 
 



  

Kerkbrief 30 maart 2024  Dorpskerk Okkenbroek 

Paaswake 
 
KOMEN IN HET DONKER  
Buiten brandt een vuurtje, waarbij we ons in stilte verzamelen 
Zingen lied 598 ‘Als alles duister is’ 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 

Schriftlezing Genesis 1: 1 – 5 (Naardense Bijbel – 1) 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken aan het vuurtje, waarna 
beurtspraak 

o: Licht van Christus. 
a: Wij danken U, God. 
o: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood. 
a: Halleluja! 

We gaan de kerk binnen en blijven staan bij onze zitplaats 
 
DE INTOCHT VAN HET LICHT 
De Paaskaars wordt binnengebracht, terwijl we zingen lied 601 
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
De lof van het licht 
Het licht van de Paaskaars gaat van hand tot hand, terwijl we 
zingen lied 600 ‘Licht, ontstoken aan het donker’  
We gaan zitten 
 
RONDOM HET WOORD 
Inleiding 
Zingen lied 162 ‘In het begin lag de aarde verloren’ 
Lezing Exodus 14: 15 -16, 19 – 22 
Zingen Psalm 136; 1, 6, 8 en 11 
Lezing Jeremia 33: 1 - 3, 7 - 11 
Zingen en zeggen lied 126a; 1, 2 en 3 – refrein zingen; voorzang 
zeggen ‘Als God ons thuisbrengt’ 
Lezing van het Paasevangelie Johannes 20: 1 – 10 



  

Zingen lied 126a; 4 – refrein zingen; voorzang zeggen ‘Wie zaait in 
droefheid zal oogsten in vreugde’ 
 
DOOPGEDACHTENIS 
Lezing Romeinen 6: 3 – 4  
Het doopwater wordt uitgegoten in de doopschaal 
Zingen lied 344; ‘Wij geloven één voor één’ 
Wij trekken langs het doopwater en kunnen dit aanraken, terwijl 
we zingen lied 103e ‘Bless the Lord’ 
 
RONDOM DE TAFEL 

Zingen tafellied 567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’  
Onze Vader 
Groet  
We gaan in de kring staan 
Brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk 
Dankgebed 

 
GEZEGENDE PASEN 
Zingen lied 419 ‘Wonen overal’ 
Zegen, beantwoord met zingen ‘Amen’ (3x) 
Orgelspel  
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Organist Franske Veltkamp  

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Diakenen van dienst Rikie Oude Weernink/ tonny Oplaat 

Lector Elly Meuleman 

Geluid/ camera Hans Möller 

PowerPoint Liesbeth Meijer 

Koster Freek Kleiboer 

 
 
 


